
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

AAN HET WOORD 
De Bonte Ouders  
Geplukt van op de social s over de klusdag:  
 

 
 

 

 

Woordje van de 
directeur  
 
Wat doet dit deugd om te proeven van de 
eerste lentestralen. Onze bonte specht 
komt stilletjesaan in lentemodus en dit 
lokt iedereen letterlijk naar buiten en zo 
hebben we het graag.   
Ons lenteontbijt was een groot succes 
dankzij de inzet van iedereen die  op zijn/ 
haar manier een steentje bijdroeg.  
Straks sluiten we even onze poort en 
genieten we met zijn allen van een 
adempauze om er terug te kunnen 
invliegen richting einde schooljaar. Er 
staan nog heel wat leuke zaken op ons te 
wachten met als hoogtepun t ons 10-jarig 
Bonte Spechtenfeest.  
Tijdens de vakantie wordt er een nieuwe 
ondergrond gelegd in de polyvalente zaal 
en wordt ons klimparcours hersteld en 
voorzien van nieuwe touwen. Ik ben al 
benieuwd naar het resultaat.  
Ik wens iedereen alvast een zeer fijne 
vakantie toe.  
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Nieuwtjes vanuit de school  
 

Een triootje van Kikkervis  

Groot helpt klein!  In het kader van de jeugdboekenmaand mocht elke klas een 

¬naampje­ trekken om zo te weten te komen aan welke klas zij twee boeken 

mochten schenken. De PandaClass mocht dit doen voor de Kikkervisjes. Met een 

zelfgemaakt muzikaal pak animeerden ze hun kleine pappenheimers.  

 

 

Gekke streek aan De Palingbeek!  

 

 



Ridder Muis!  

 

 

 

Schaken is plezier maken! 

De eerste schaaktornooien waren een heus succes. Zowel de jongste als de 
oudsten schreven zich massaal in voor de schaakmiddag!  

 

 

 

 

 

 



 

Moederdag en vaderdag  Č ouderdag!  

 

Vanaf dit schooljaar vervangen we moederdag en vaderdag in één gezamenlijke 

ouderdag. Hiermee willen we alle gezinnen bereiken die door diverse redenen een 

andere samenstelling hebben. Deze dag vindt plaats in juni!  

 

Educatief avontuur!  

 

Aan de hand van een escaperoom verdienden de Sa(a)rdientjes de 7 prenten die 

hen zullen leren hoe ze duurzaam kunnen leven.  

We gingen alvast aan de slag met enkel doelen.  
Doel 1 : We willen dat iedereen gezond en happy is  

 
We filosofeerden samen over het belang van geluk en gezondheid en waarom 
duurzaamheid daar een invloed op heeft.  
 
Doel 2 : We willen een wereld zonder afval en verspilling.  

 
We gingen op stap in de omgeving van de school en verzamelden al het afval dat 
we zagen. Op het einde van de rit hebben we een volle vuilniszak gevuld.  
Heel wat kinderen schrokken toen ze zagen hoeveel afval we vonden.  
Misschien zullen we in ons project nog leren hoe we hier verandering in kunnen 
brengen!  
 

 
 

 



Vruchtbare coalitie!  
 
De Salamanderklas en Vlinderklas sloegen de pootjes (voelsprieten?) in elkaar voor 
hun thema ¬De maan­. Samen deden ze allerlei proefjes rond de zwaartekracht, 
luchtdruk en andere interessante fenomenen.  
 

 

 

Groene eendjes!  

Men zegt dat je zaadjes in of op de aarde gooien om ze te kunnen laten groeien. En 

dat ze water en of zon nodig hebben. Maar klopt dat wel? De Eendjes gingen op 

onderzoek!  

  

 

 

 


